
 

 

Dit schooljaar bieden we de kinderen weer leuke en leerzame Ateliers aan. De data vindt 

u in de schoolkalender. Ook dit jaar worden de kinderen, per bouw, gemixt. Wat kunnen 

ze verwachten? 
Groepen 1-2: een textielles waar je bijna van in de war raakt, een gastles beeldend 

vormen met een aardappel, het tekenen van speelgoed en tijdens een muziekles draait 

een trein volop op stroom! 

Groepen 3-4-5: op pad met een fotograaf, dansen en werken met textiel rondom het 

thema dromen en schilderen met wol. 

Groepen 6-7-8: een echte animatie maken, een gastles ’Art meets music’, een gastles 
dans in de spiegelzaal van de Trapkes en je eerste schilderij op doek? 

De eerste resultaten ziet u tijdens de ouderavonden of via de foto’s op de website. Dan 

ziet u ook enkele werken n.a.v. tekenlessen van opgezette dieren. Hiermee willen we de 

kinderen de meerwaarde van tekenen naar waarneming mee geven: zorgvuldig, 

geconcentreerd leren kijken. 

 
Kerstkaarten en uitnodigingen 

We vragen ook dit jaar aan u en de kinderen om kerstkaarten niet op school te 

verspreiden, maar ze zelf, of via de post, te versturen. Dit om te voorkomen dat  

kinderen aan alle andere kinderen in hun klas een kaartje geven en dat anderen  

zich hierdoor verplicht voelen dat ook te doen.  
Bovenstaande geldt ook voor uitnodigingen voor verjaardagen.  

 
Open dagen Voortgezet Onderwijs 

Hieronder ziet u data waarop u met uw kind(eren) kunt gaan kijken op de scholen voor 

Voortgezet Onderwijs in de omgeving van Sprundel. Ouders waarvan de kinderen in 

groep 7 zitten, kunnen ook  alvast een aantal scholen bezoeken. 

 

KSE: zaterdag 9 januari 2016 van 9.30 tot 14.00 uur 
Munnikenheide College: 16 januari van 10.00 tot 14.00 uur 

Gertrudis College: 23 januari van 10.00 tot 13.00 uur 

Prinsentuin Oudenbosch: 30 januari van 10.00 tot 15.00 uur 

Jan Tinbergen College: 16 januari van 10.00 tot 13.00 uur 

 

Sint en pieten naar Vinkenbos 

Vrijdag 4 december krijgt Vinkenbos het jaarlijkse hoge bezoek van Sint met  
twee pieten. De kinderen van de groepen 1 t/m 5 zijn liedjes, toneelstukjes, 

 versjes en gedichten aan het leren. De Sint bezoekt eerst psz Vinkenbos.  

Daarna wordt er in de speelzaal een voorstelling door de kinderen van de  

groepen 1 t/m 5 gegeven. 

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben in de middag een Sinterklaasviering 

in de eigen groep.  
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Voorleeswedstrijd groepen 7 & 8 
26 november was de finale van de voorleeswedstrijd op bs Vinkenbos. Alle kinderen uit 

groep 7 en 8 hadden eerst meegedaan aan de voorrondes per klas. Uit deze spannende 

strijd werd per klas 1 winnaar gekozen. Deze klassenwinnaars namen het tegen elkaar 

op in de finale in de Trapkes. De klassenwinnaars waren Anne de Bont (8b), Jasper van  

Dijk (8a) en Kyra Able (7). Alle 3 lieten ze zich van hun beste kant zien. Ze maakten het 

de jury erg lastig een winnaar uit te kiezen. De jury, bestaande uit juf Ineke, Arian 
Schrauwen en de winnares van vorig jaar Esmee Gommeren, riep uiteindelijk Jasper uit 

tot winnaar. De jury roemde het enthousiasme bij het voorlezen van Jasper. Hij las het 

verhaal heel rustig en beheerst voor en liet de hele zaal meeleven in zijn leesstukje. 

Jasper las een fragment voor uit Juffrouw Pots van Tosca Menten. Jasper kreeg de 

oorkonde en een cadeau onder luid applaus van de kinderen uit groep 7 en 8. Hij gaat 

ons vertegenwoordigen bij de gemeentelijke voorleeswedstrijd in Schijf. Wij wensen 
Jasper alvast veel succes! Foto’s van de schoolfinale staan op de website van Vinkenbos. 

 

           
 

 

 

Kerstviering Vinkenbos  
Donderdag 17 december is er een kerstviering op  

school van 17.00 uur tot 19.00 uur. De kinderen  

van de groepen 1 t/m 4 zijn donderdagmiddag vrij en komen allemaal om 17.00 uur 

terug naar school. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen donderdagmiddag wel 

naar school en gaan activiteiten voorbereiden voor de viering en voor vrijdagochtend. De 

kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn om 15.30 uur uit en worden om 17.00 uur weer op 

school verwacht.  
Alle kinderen zijn vrijdagmiddag  18 december dit schooljaar vrij.  

U krijgt een aparte brief over de kerstviering van donderdagavond 17 december. 

 
schooltuin 

Op woensdag 11 november is er onder leiding van een aantal ouders hard gewerkt in de 

schooltuin. De prei is geoogst en de zonnebloemen hebben een mooi plaatsje gekregen 

in de school. Alle kinderen van groep 1-2 hebben geleerd hoe bloembolletjes groeien en 
daarna allemaal zelf een bloembolletje mogen planten. De bolletjes hebben van de 

kinderen een warme deken van blaadjes gekregen, zodat ze het ook in de winter lekker 

warm hebben. 

We kunnen niet wachten tot het voorjaar, de dag waarop de eerste bolletjes tevoorschijn 

komen. Hulpouders bedankt voor jullie inzet! 
                   



Parochie nieuws: Vormsel in Sprundel 
Beste ouders, opvoeders, kandidaat-vormelingen, 

 

Mijn naam is Wim van Reen, ik ben – zoals we dat zeggen – de pastor voor Sprundel. Ik 

ben niet alleen de pastor voor Sprundel, maar voor nog meer dorpen. Maar als mensen 

van Sprundel contact met een pastor zoeken, dan kunnen ze in ieder geval bij mij 

terecht.  
Ik heb als pastor in Etten-Leur gewerkt en daar 17 jaar kinderen en ouders begeleid op 

weg naar het Vormsel. En nu doe ik dat ook voor Sprundel. Het lijkt me leuk om samen 

met jullie die weg te mogen gaan. Jullie – de kinderen – gaan een spannende tijd 

tegemoet, waarin er verschillende dingen voor jullie gaan veranderen. Je zou mogen 

zeggen, dat je een paar belangrijke stappen zet op weg naar volwassen worden. Je gaat 

keuzes maken die een deel van je leven gaan bepalen. In week 2 van 2016 zal in de Sint 
Janskapel een informatieavond over het vormsel worden gegeven. Dan hoor je meer 

over het vormsel. Ik hoop jullie daar te mogen ontmoeten. Over de exacte datum wordt 

u nog geïnformeerd. 

 

Een belangrijke vraag op de weg van het vormsel is: vormsel, wat is dat? Er zijn een 

paar antwoorden op te geven.  

 
Het vormsel is een van de 7 sacramenten (heilige tekens) die we in de kerk kennen. Die 

7 zijn: de doop, de eucharistie (eerste communie), vormsel, huwelijk, ziekenzalving 

(laatste sacramenten), de biecht en het priesterschap. De doop, de eerste communie en 

het vormsel noemen we de initiatiesacramenten. Het zijn de drie heilige “begintekens”. 

Door deze drie wordt een kind de kerk binnengeleid. Het vormsel is het sluitstuk van die 

inleiding in de kerk. Uw kind is hierna volwaardig lid van de kerk.  
 

Het vormsel heeft nog een ander aspect. Uw kind zegt zelf ja tegen zijn doop. Toen hij of 

zij gedoopt werd, hebt u voor hem of haar die keuze gemaakt. Bij het vormsel bepaalt u 

ook nog voor een deel of uw kind eraan meedoet, maar er komt een element van 

zelfstandigheid bij. Uw kind bevestigt zijn eigen doop. Hij of zij zegt “ja” tegen zijn 

geloof. Hij neemt vanaf nu zelf iets meer verantwoordelijkheid voor zijn of haar geloof.  
 

Het vormsel raakt ook nog aan iets anders. Het vindt plaats op een cruciale leeftijd. Aan 

het einde van de basisschool, op weg naar de middelbare school. De levens van jongens 

en meisjes gaan veranderen, hormonen komen langzaam in het spel. Ze worden allemaal 

op een eigen manier pubers. Ze zijn niet langer het kleine kind, maar evenmin de 

jongvolwassene. Het is een soort oefenterrein in niemandsland, waarbij pubers hun 

ouders heel hard nodig hebben, en soms tegelijk niet kunnen uitstaan. Ze gaan een 
aantal bewogen jaren tegemoet. Dan is het goed om wat kracht en steun te ontvangen, 

om te weten, dat je er niet alleen voor staat. Van je ouders weet je dat ze je steunen, 

van de kerk en God ontvang je een heilig teken waar kracht en steun in verborgen 

liggen. Als het ware een hand op je schouder van God en Heilige Geest.  

 

Vormsel is dus het sluitstuk van binnenkomen in de kerk. Je zegt ja tegen je eigen doop 
en je ontvangt kracht voor nu en straks in je leven.  

 

Toen onze oudste dochter haar vormsel deed, stond zij tussen mijn vrouw en mij in. We 

stonden met zijn drieën voor de vormheer. Mijn vrouw en ik met een hand op haar 

schouders. Het voelde alsof ik als haar weggaf bij haar huwelijk. Ik was ontroerd en had 

een brok in de keel. Mijn dochter stond zo trots als een pauw voor haar vormheer. Ze 

kreeg een kruisje met olie op het voorhoofd en een hand op haar hoofd. Daarna een 
stevige hand. Naar dat moment hadden mijn vrouw en ik samen met andere ouders 

toegewerkt, ook onder leiding van een werkgroep. Toen wisten we precies wat het 

Vormsel was, een groot geheim dat nog nooit iemand volledig had ontrafeld. Daar waren 

we blij om.  

Pastor Wim van Reen 



Parochie nieuws: Advent en Kerst in de Sint Janskapel te Sprundel 
Op zaterdag 28 november gaat het eerste kaarsje aan van de Adventskrans. In de Sint 

Janskapel van Sprundel maken we – net als in veel andere kerken – een begin met de 

Advent. De Advent wordt op 4 zaterdagen in onze kapel  gevierd en elke dag komt er 

een brandend kaarsje bij aan de krans. Als alle vier de kaarsjes branden is het bijna 

Kerstmis. Eigenlijk is de Advent een goeie tijd om even na te denken over de wereld en 

over je eigen leven. De vier kaarsjes helpen ons om dan even stil te worden en te 
wachten op Kerstmis. Je zou kunnen zeggen, hoe dichter we bij Kerstmis komen, hoe 

lichter het wordt in de kerk en in onszelf. Met Kerstmis vieren we dat Jezus is geboren in 

de stal van Bethlehem. Met de geboorte van Jezus stuurt God het mooiste Licht dat Hij 

heeft, zijn eigen Zoon, naar ons. Hij wordt als een klein kindje bij ons geboren. Het is 

aan ons om voor dat kindje te zorgen, en om het Licht van God te laten stralen. En om 

dat te vieren, steken wij ook allemaal lichtjes aan in de kerstboom, of we hangen mooie 
lampjes aan de buitenmuren van onze huizen. Al die mooie lichtjes en lampjes bij elkaar 

vertellen ons dat het Kerstmis is, en dat het mooiste Licht, Jezus zelf in de kerststal is 

gekomen.  

Als je het leuk vindt om de kinderviering met Advent mee te maken op zaterdag 28 

november om 17.00 uur in de Sint Janskapel, dan ben je van harte welkom om het 

eerste kaarsje te zien branden.  

Wil je ook Kerstmis komen vieren in de kerk, ook dan ben je van harte welkom. Op 24 
december, Kerstavond, is er om 17.30 uur een kinderkerstviering in de Sint Janskapel.  

Misschien zien we elkaar dan.  

Voor de volwassenen zijn er nog een paar vieringen in de Sint Janskapel op kerstavond 

24 december: om 20.00 uur een themaviering en om 22.00 uur de kerstnachtviering. Als 

je nog niet naar bed hoeft, mag je dan misschien ook mee naar de kerk. Op 25 

december, Eerste Kerstdag, is er om 09.30 uur ook een Kerstviering in de Sint 
Janskapel.  

 

Groetjes 

Pastor Wim van Reen  

 


