
Kids Nieuwsbrief  april 2016 

 

Jeugd EHBO 

Lessen: Iedere woensdag  

Tijd: Van 13:30 tot 15:00  

 In het begin van de lessen, moesten we 5 euro betalen voor een EHBO doosje en krijg je 

een werkboek en een lees boek. De lessen worden gegeven door: Annie de Rooy en Ingrid 

Talboom. 

Bij EHBO krijg je te maken met: brandwonden, snijwonden, schaafwonden, botbreuken, 

ontwrichtingen, kneuzingen en verstuikingen. In de lessen krijg je zowel praktijk als 

theorie. 

In de lessen mochten we tweetallen maken voor bij het examen. Bij het examen kreeg je 

eerst een theoretisch EHBO examen. Daarna splitste de groep in twee. Deze groepen 

gingen om de beurt het praktisch EHBO examen maken. Na afloop kreeg je te horen of je 

geslaagd was.  

Een paar weken na het examen mocht je je diploma ophalen.  

Verslaggevers: Inge & Aniek                             

 
  



EK KARATE GEMAAKT DOOR AGLAIA VAN DE WATER 

Hallo allemaal, 

Ik ben 31 maart, 1- 2 en 3 april naar een ek van karate geweest  in Duitsland met een team 

van 6 personen, 2 coaches, en mijn leraar ik mocht Nederland vertegenwoordigen vanuit 

karate do Archida. 

Ik zal even uitleggen wat karate is: 

Karate is een zelfverdedegingssport. 

Karate heeft vier onderdelen waar je aan mee kan doen. 

De meest voorkomende zijn: 

 Kata ( dat is een schijngevecht en je moet het individueel doen je krijgt punten of 

vlaggensysteem) 

 Kumite ( dan moet je tegen een persoon vechten in een bepaalde tijd met ook weer 

een bepaalt aantal punten die je kunt scoren om te winnen) 

Dan heb je ook nog onderdelen die niet zo vaak voor komen: 

 Team kata ( dan heb je drie personen die tegelijk kata moeten draaien met ook 

weer een punten of vlaggen systeem) 

 Team kumite ( je bent met drie personen die omstebeurt doen vechten tegen een 

andere pesoon van een andere team) 

  

Maar goed even weer terug naar het ek karate. 

Ik heb zaterdag 2 april in de sportzaal in Nurmberg kata en kumite gedaan. 

Met kata had ik een puntensysteem waar al snel mee duidelijk was dat ik 1ste werd 

Dus Europees kampioen) 

En met kumite had ik de eerste ronde gewonnen en de tweede ronde helaas verloren 

maar ik ben wel 3de geworden met kumite. 

Ik mocht met de nederlandse vlag om me heen 2x het podium op. 

We hadden ook een ceremonie waar alle 24 landen die mee hebben gedaan een beker 

kregen als aandenken. En ik mocht hem halen. 

Ik vond het een hele leuke ervaring om naar een ek te mogen gaan en ik moet eerlijk 

zeggen dat heel mijn team die mee is gegaan het fantastisch gedaan heeft en goed vooruit 

is gegaan. Ik ben er heel blij mee!  

 

 

  



       De basiliek 
Op 1 april gingen we met de klas naar de basiliek in Oudenbosch. Toen 

we daar aankwamen kregen we een gids. Hij ging ons eerst vertellen 

over de geschiedenis van de basiliek bijvoorbeeld dat de kerk in Rome 16 

keer zo groot is als de basiliek in Oudenbosch. Want hij is nagemaakt. 

De gids ging ook een rondleiding door de kerk geven. We mochten op het 

laatst naar boven in de koepel. Ik vond het raar dat het nep marmer 

warmer is dan het echte marmer. Ik vond het bezoek best wel leuk want 

ik vond het interessant om te weten hoe de kerk werd gebouwd. 

                                                                                  

 Gemaakt door: Britt Antonissen  

                               & Inge van Dijck  

                                                                De Basiliek       

           

  



Schoolvoetbal 2016 

Woensdag 6 April 
Dit jaar was het een jubileum jaar voor het schoolvoetbal, want het 
bestond 50 jaar.  
 
Jongens: 
Dit jaar zijn de jongens 3de geworden met het schoolvoetbal. En 
iedereen vond het heel gezellig. 
Eerst waren er drie wedstrijden, daarop volgden de kruisfinales. In de 
kruisfinales moest Vinkenbos tegen Maria Donk Zegge.  
 
Meisjes: 
Vinkenbos 1 is dit jaar 5de geworden. In de kruisfinales heeft 
Vinkenbos 1 met 3-0 gewonnen van Martinus Rucphen. Vinkenbos 2 
heeft ook gewonnen van Maria Donk Zegge en is daarmee 3de 
geworden 
 
Penalty’s 
Met de penalty’s gaan 2 kinderen uit elk team penalty’s nemen. 
Hiermee zijn medailles te halen. Van de jongens heeft niemand een 
medaille verdient. Bij de meisjes is Anouk de Bont 3des geworden. 
 

Op het eind kreeg iedereen een Donald Duck en 2 vaantjes. Het was 
heel gezellig en iedereen vond het leuk. 

 

Aniek en Sjaak. 
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ATELIER 

VINKENBOS: 

HET ATELIER IS SUPER LEUK  OMDAT JE DINGEN DOET DIE JE NORMAAL NIET DOET. 

BIJV. JE EIGEN STOPMOTION (FILM) MAKEN, DANSEN EN TEKENEN EN OOK SPELLETJES 

SPELEN, SCHILDEREN,JE EIGEN SCHATKIST MAKEN EN NOG VEEL MEER. 

IN DE ONDERBOUW HEB JE 3 KEER ATELIER EN IN DE BOVENBOUW 4 KEER. 

IN DE ONDERBOUW HEB JE 3KEER 3WEKEN ATELIER EN IN DE BOVENBOUW 4KEER 2WEKEN. 

JORI ZEGT:HET IS LEUK ALLEEN SOMS MOET JE IETS DOEN WAT JE NIET WILT DOEN. 

MAAR VOORDEREST IS HET LEUK. 

DIT IS JESPERS MENING:LEUK 

 

WERKSTUK  JESPER EN JORI 

 

Lentekriebels 
 

Als je denkt aan lentekriebels moet je lachen maar het is eigenlijk heel serieus.  
Ook bestaat de week van de lentekriebels die gaat vooral over seks, zoenen en 
verkering vragen en nog veel meer dingen. 
 
 
 
 
 
 
In lentekriebels word dus voorlichting gegeven, door je leraar/lerares.  
Wij hebben van onze leraar een boekje meegekregen over jongens en meisjes  
in de puberteit.  
 
June & Esmee 



 
                       Lentekriebels    

 
Lentekriebels is een week waarin voorlichting krijgt voor later. En wat 

je allemaal kan gebeuren in de puberteit. Je kunt anoniem vragen 

stellen met een briefje. Er is een speciale week waarin je 

lentekriebels krijgt. Het lijkt misschien raar maar het is heel gewoon. 

Je krijgt het in alle groepen. Maar in elke groep is het anders. Je 

behandeld  vragen als : Hoe vraag je verkering , en hoe maak je het 

uit. Je ziet ook blote mensen op tv en op het internet. Mensen 

kunnen ook misbruik van je maken dus pas goed op! Je kan in handen  

komen van een verkeerd persoon. Het Internet kan ook gevaarlijk 

zijn. Denk maar aan spelletjes ze proberen je vertrouwen te winnen. 

En als hun dat gelukt is slaan ze toe. Dan zeggen ze bijvoorbeeld stuur 

een foto dat je in je onderbroek staat. En als je dat dan doet , kunnen 

ze het op internet zetten, dan kan iedereen het zien. Dus nooit foto’s 

naar een onbekende sturen.  Je kan het voorkomen   door een 

codevraag of woord te bedenken met je vrienden of vriendinnen.  

 

Luuk en Tim groep 7 
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Boomplant dag 
Op 16 maart 2016 was het nationale boomplant dag. 

Groep 7 mocht in het Fatima bos daar aan mee doen. 

Eerst hadden ze twee grote bomen geplant dat waren 

een eik en een beuk. Ze mochten ook een naamkaartje 

met hun naam ophangen om de bomen te versieren. 

Ook mochten ze in tweetallen een eigen boompje 

planten.  

 

Als je naar het Fatima bos gaat dan kun je alle geplante 

bomen zien. Toen alle bomen geplant waren kregen de 

kinderen bloemzaadjes mee.  

 

Door: Fleur en Merel    



 

Wij gaan jullie vertellen over Boomplant dag. 

Dat was dit jaar op 16 maart . 

Bomen zorgen ervoor dat wij kunnen ademen. 

Ze  worden steeds meer omgehakt en niet terug geplant. 

Boomplant dag zorgt ervoor dat er nieuwe bomen komen. 

Boomplant dag word vaak door kinderen gedaan. 

Elk jaar word er in een gemeente veel bomen geplant, 

Dit jaar was het in ’s hertogenbosch. 

Groep 7 van bassisschool  vinkenbos heeft ook meegedaan. 

Ze zeiden : het was super leuk om te doen en we hebben echt veel 

bomen geplant. 

Aan het eind heeft iedereen nog een cadeautje gekregen zaadjes om 

zelf bloemen te planten. 

Het was een hele leuke dag. 

 

Geschreven door lieve en kyra  uit groep 7 van bassisschool 

vinkenbos. 

 

 

 

              



Het atelier is 4x per schooljaar. Ieder jaar 

zijn er nieuwe ateliers. Dit jaar is er: 

Schilderen, Stop Motion, Dans en Muziek.  

 

Wij vinden het atelier heel leuk, want je doet iets 

wat je normaal op school niet doet. 

Bij het schilderen moet je je eigen voorwerp 

meenemen, dat moet je dan na tekenen.  

Bij Stop Motion mag je je eigen filmpje maken 

door allemaal foto’s te maken. 

Bij dans leer je een James Bond-dans. 

En bij muziek moet je een tekening maken bij een 

liedje.    

 

Meike en Nicky 


