
 

 

 
Fototentoonstelling Koninklijk bezoek 
In het gemeentehuis is een fototentoonstelling van het Koninklijk bezoek van 16 februari 

2016. Deze expositie is te bezichtigen in de expositieruimte tegenover de balie. 
Er hangen schitterende foto’s waarop veel kinderen van onze school te zien zijn. 

Deze tentoonstelling is een aanrader voor de meivakantie. 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Na de meivakantie wordt via de Borgesiusstichting een oudertevredenheidsonderzoek 
afgenomen. Informatie volgt t.z.t. maar we willen u hier alvast op attenderen en vragen 

om hieraan mee te werken. 
Meteen na de meivakantie krijgt u meer informatie. 

 
 

 

Het Brabants Archeologisch Centrum heeft zijn werk goed gedaan: de grootse vondst 
werd 1 april gedaan. Er werd een kom gevonden met een vroeg Latijnse inscriptie:  
ditis nekomentis negrote mo pjinapr il.  

De kinderen weten de waarheid van deze kom. 
Misschien komt deze kom wel uit de IJzertijdboerderij in Dongen (en dat is geen grap)?  

 
Kijk op: http://www.ijzertijdboerderij.nl/  

Een boekentip voor de bovenbouw: “Keverjongen” van schrijver  M.G. Leonard. 
Keverjongen is het eerste deel van een spannende serie vol humor, echt vriendschap en 
superslimme insecten. Voor de fans van Roald Dahl en heel veel andere lezers. 

De foto’s van de textielmiddag staan op de schoolwebsite. 
 

Woensdag 22 juni sluiten we een themaweek “Het oude Egypte” af. Tijdens de 
ouderavonden kunt u de resultaten weer bekijken. Hebt u toevallig geschikte materialen 
of ideeën voor deze themaweek? Mail gerust naar: r.deckers@borgesius.net. 

 
 

 
Herdenkingsviering Fatimapark 
In de avond van 4 mei zal een herdenkingsviering plaatsvinden voor alle overledenen. 

Meer informatie hierover kunt u vinden in de Rucphense Bode. 
 

Vossenjacht 22 april 2016 
Zie flyer in de extra bijlage. 
 

KONINGSDAG op woensdag 27 april 2016.  
Zie flyer in de extra bijlage. 
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Kanjertraining 

De kanjertraining heeft veel vertrouwensoefeningen in de methode staan. In de 
vertrouwensoefeningen wordt veel lijfelijk contact gemaakt, zoals een hand 

geven, arm om elkaars schouder enz. Bekend is dat kinderen die elkaar durven 
aanraken, onderling minder agressie kennen. Om die reden zijn veel 

spelsuggesties erop gericht de kinderen te leren op een normale manier elkaar 
aan te raken; anders dan duwen, schoppen, trekken en slaan. 

Normale aanraking zoals bijvoorbeeld elkaar bij de hand vasthouden vergroot het 
onderling vertrouwen. Samenwerken is van groot belang, omdat groepen die 

goed weten samen te werken succesvoller zijn. Op die manier leren kinderen een 
principe dat goed samenwerken de kans op succes vergroot. Werken kinderen 

goed samen, dan vergroot dat de groepsdynamiek en is daardoor leuk bovendien. 

Samenwerken moet worden onderscheiden van vriendschap. Vuistregel: je kunt 
met veel mensen samenwerken die niet noodzakelijk je vrienden of vriendinnen 

zijn. Wel vergroot een goede samenwerking de kans op onderlinge 
vriendschappen. 

Vertrouwen is een belangrijk uitgangspunt in onze kanjermethode en daarom 
vinden wij de oefeningen rondom vertrouwen belangrijk en wordt hier veel 

aandacht aan besteed in alle groepen op Vinkenbos.  
 

 
 

Jeugd EHBO 
 

Ook dit jaar is mij weer gevraagd om een stukje te schrijven over de jeugd EHBO. 
Net na de herfst vakantie zijn wij namens de EHBO vereniging Sprundel weer vol 

enthousiasme gestart met de nieuwe cursus jeugd EHBO. Dit omdat het belangrijk is om 
met zoveel mogelijk mensen ( zowel ouderen als kinderen ) de kennis en kunde te delen 
om verantwoord te kunnen reageren bij ongevallen en vertrouwd te raken wat en 

wanneer je iets moet doen of juist laat. 
Dit afgelopen leerjaar was de groep klein, met 13 meiden en 2 jongens hebben we erg 

hard gewerkt naar een mooi resultaat en zijn wij weer 15 gediplomeerde EHBO'ers rijker. 
Hier zijn wij ontzettend trots op. 
Belangrijk is wel om nu de bijscholingen bij te houden om kennis en kunde op peil te 

houden en in de praktijk verder uit te diepen. Ook houd je hiermee je diploma geldig! 
Het zou zonde zijn om al de inspanning en tijd die je hierin hebt gestopt verloren te laten 

gaan. 
EHBO'er zijn is een verantwoorde taak en daarom blijft het nodig om goed op de hoogte 
te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en ervaringen met elkaar te 

delen. 
 

Namens EHBO vereniging Sprundel, 
Annie de Rooij en Ingrid Talboom. 



Nieuws van het overblijfteam: 
 

Binnen het overblijf- team hebben we besloten om in de 
 laatste week van de maand aan de kinderen die overblijven  
iets extra’s te geven.  In februari hebben we alle kinderen 

 blij gemaakt met een eierkoek. In maart hebben ze een  
paasei of haasje meegekregen voor in de boom. 

 
In de komende maanden gaat het een andere verrassing  
worden. U hoort het vanzelf via uw kind(eren) terug. 

 
Liever hebben we dat de kinderen geen snoep mee nemen in hun trommeltje. Als u toch 

iets mee wil geven is 1 klein snoepje/koekje voldoende( geen zakjes meer).  
 

Op maandag en dinsdag eten de kinderen van groep 1 in het klaslokaal van juf 
Lianda/juf Jolanda, de kinderen van groep 2 en 3 in het overblijflokaal.  
Op donderdag eten de groepen 1 en 2 in het lokaal van juf Tessa. Voor groep 3 blijft het 

hetzelfde.  
 

De kinderen van groep 4 t/m 8 eten in het klaslokaal van mr Mart of juf Kim/juf Mariette. 
 
Met de kinderen van groep 1 en 2 gaan we om 13.00 uur naar een klas om even tot rust 

te komen voordat de kinderen weer naar school gaan. We kijken dan een filmpje of lezen 
een boekje. Waarna de kinderen om 13.15 uur naar hun klas gebracht worden. 

 
Dit is ons overblijfrooster: 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 

Groep 1-2-3 Groep 1-2-3  Groep 1-2-3  

Christien de 
Jong 
Adje v/d 

Broek 
Paula de 

Bruijn 

Christien de 
Jong 
Adje v/d Broek 

Paula de 
Bruijn 

 Jorinda van 
Sande 
Adje v/d Broek 

Susan Heeren  

 

Groep  4-5-

6-7-8 

Groep  4-5-

6-7-8 

 Groep  4-5-6-

7-8 

Groep  5-6-

7-8 

Jikke Smith 

Susan Heeren 

Jikke Smith 

Susan Heeren 

 Jikke Smith 

Paula de Bruijn 
Nathalie de 
Bruijn 

Adje v/d 

Broek 
Paula de 
Bruijn 

 
Wilt u eraan denken  om uw kind(eren) af te melden als ze niet overblijven? Dit kan via 

https://kober.flexkids.nl, voor 10.00u ’s ochtends. Het overblijven wordt dan ook niet in 
rekening gebracht. 

 
Als u nog vragen heeft kunt u bij ons terecht of een mail sturen naar 
overblijvenvinkenbos@kober.nl 

 
Namens het overblijfteam Christien, Jikke, Adje, Susan, Paula, Nathalie en Jorinda  

 
 

 
 
 

https://kober.flexkids.nl/
mailto:overblijvenvinkenbos@kober.nl


Eerste Communie 
Op 5 mei is het groot feest, dan doen kinderen uit groep 4 in twee vieringen hun Eerste 
Communie. De werkgroep Eerste Communie en de leerkrachten van Vinkenbos hebben 
samen met een pastor de kinderen en hun ouders/opvoeders voorbereid op deze feestdag. 
De Sint Janskapel zal mooi versierd zijn en alle mensen zien er op hun paasbest uit. De 
communicanten spannen de kroon, want zij zijn natuurlijk het mooiste gekleed van iedereen. 
En het is goed, dat er veel aandacht uitgaat naar versiering, aankleding en de kadootjes . Dat 
hoort er allemaal bij op zo’n belangrijke dag.  
Vroeger werd er wel eens gezegd: de Eerste Communie is het feest van het heilige fietsje. 
Het gebeurde namelijk vaak dat een communicant een fiets cadeau kreeg. En het leek er 
soms op, dat het fietsje belangrijker werd dan waar het allemaal om begonnen was. En 
natuurlijk horen kadootjes  bij deze belangrijke dag in het leven van de gezinnen. Het geven 
van geschenken is een manier om te zeggen dat je blij bent voor die ander, voor de 
communicanten. Prima.  
Maar wat vieren we nou eigenlijk als de kinderen de Eerste Communie doen? Kinderen gaan 
op deze dag voor het eerst mee aan de tafel van Jezus. Ze doen voor het eerst mee aan het 
vieren van de eucharistie. In de eucharistie doen de mensen in de kerk - onder leiding van de 
priester - precies hetzelfde als Jezus deed bij het laatste avondmaal.  
Vlak voor Jezus dood ging, zat hij met zijn vrienden, de apostelen, aan tafel. Hij nam brood in 
zijn handen, brak het doormidden en deelde het met zijn vrienden. Daarna nam hij een beker 
met wijn en deelde deze ook rond aan zijn leerlingen. Hij vertelde hun dat dit zijn lichaam en 
bloed waren.  
Wie eet en drinkt van het lichaam en bloed van Christus, neemt daarmee geestelijk voedsel 
tot zich. Op die manier ontvangen we in de eucharistie alles waar Jezus voor heeft geleefd. 
We ontvangen de mooie verhalen die hij vertelde, we ontvangen de vrede die hij heeft 
gebracht, de liefde die hij uitdeelde, de goedheid die hij bezat. En daar mogen we zelf ook 
weer van uitdelen aan anderen, zodat de wereld mooier wordt en mensen gelukkiger.  
Kinderen die hun Eerste Communie doen, krijgen in de hostie misschien wel het grootste 
cadeau: de kans om de wereld zo mooi te maken, dat God met een glimlach naar zijn 
mensen zal kijken. En als u zelf daarnaast nog andere cadeaus wilt geven, dan is dat 
helemaal goed.  
Alvast proficiat voor alle communicanten!!! 
 
Juffrouw Elly repeteert met de kinderen de liedjes voor de Eerste Communie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glas-in-lood-raam in de Sint Janskapel: Jezus wordt door  
Sint Jan in de Jordaan gedoopt. 



 
 
          

Geachte heer, mevrouw, 

 

Onderzoek van TNS NIPO wees uit dat 1,4 miljoen Nederlanders jaarlijks reizen naar landen waar 

infectieziekten zoals hepatitis A nog steeds vóórkomen. Ruim 1 miljoen hiervan reist naar dichtbij-

bestemmingen. Veel mensen zich er niet van bewust dat zij op reis gaan naar een land waar Hepatitis A 

voorkomt, zoals Kroatië, Marokko, Turkije, Egypte en Bulgarije.  

 

Ouders gaan er vaak ten onrechte van uit dat kinderen benodigde vaccinaties hebben gehad via het 

Rijksvaccinatieprogramma. Hepatitis A maakt hier echter geen deel van uit. De helft van alle kinderen gaat 

hierdoor ongevaccineerd op reis naar een risicoland waar hepatitis A voorkomt. 

 

Wij vragen u om de volgende informatie in uw weekjournaal of nieuwsbrief te verspreiden. 

 

Bericht voor weekjournaal/nieuwsbrief ouders 

---------------------------------------- 

Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Marokko, Bulgarije  of……? 

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u 

en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Kroatië, Marokko, 

Egypte en Turkije, maar ook voor Bulgarije adviseren wij vaccinaties o.a. tegen besmettelijke geelzucht 

(hepatitis A).  

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de 

toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden. 

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis 

met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie 

zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde 

ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties  [ Link naar 

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht ]  

 

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land dat u bezoekt vaccinaties aanbevolen 

worden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio. 

----------------------------------------- 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Team GGD Reisvaccinaties 

 www.twitter.com/GGDreistmee   

  www.facebook.com/GGDreistmee  

 

Risicolanden hepatitis A: 

 

GGD 
REIST 
MEE 
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