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VETERAAN IN DE KLAS 

 

I3 MEI WAS ER EEN VETERAAN IN DE KLAS. 

HIJ VERTELDE OVER ZIJN TIJD IN DE OORLOG. 

Hij is op missie geweest in Libanon. 

ZE HADDEN VEEL POSTEN EN HIJ ZIJ DAT HET HEEL SAAI WAS OM DAAR DE 

HELETIJD TE ZITTEN WACHTEN TOT ER IEMAND KWAM. 

SOMS WERD HIJ S`NACHTS GEWEKT OMDAT ZE IETS GEHOORD HADDEN. 

HIJ LIET OOK PETJES ZIEN DIE JE OP MOEST ALS VETERAAN. 

DE VETERAAN ZEI OOK DAT DE KINDEREN UIT LIBANON  MET DE DOZEN 

GINGEN SPELEN WAAR EERST ETEN IN ZAT VOOR DE VETERAANEN EN DE 

SOLDATEN EN DE JONGENS GINGEN DAN VAN DE BERG AF EN SCHOTEN MET 

LEGE GEWEREN OP ELKAAR. 

EN OP HET EINDE KREEG IEDEREEN EEN WITE ANJER 

WE VONDEN HET HEEL INTERESSANT MAAR DE VOLGENDE KEER IETS KORTER. 

Geschreven door: Sofie en Sjors 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Voorstelling theatergroep in groep 8 

 

Op 20 mei is er een theatergroep geweest op school om een voorstelling te geven over: alcohol, 

energydrank en roken. Ze deden het op een leuke en grappige maar leerzame manier. Het duurde 

ongeveer anderhalf uur. Ze hielden zich niet aan een officieel script maar improviseerden ter plekke. 

Ook mocht het publiek antwoorden geven en dingen toevoegen. Tussendoor kon je goed erom 

lachen en daardoor hield je je aandacht er goed bij.  Dit hoort bij een project van de gemeente 

Rucphen, dat bij elke school in groep 8 gehouden wordt. Om ze bewust te maken van de 

consequenties. We wisten niet dat er 9 tot 15 suikerklontjes in een energydrankje zaten.  Dus het 

was een leuke voorstelling, ze mogen vaker terug komen. 

Lorenzo van der Linden en Maud Bastiaansen 

 

 

De heemtuin 

We hebben vlinders en bomen en bijen gezien. 

En heksenbloemen gezien en een kievit en een uil en de zwarte boze 

vogel, hommels, een vossenhol met een opgezette vos erbij, klaproos, 

botjes van een muis, muizenhol, een bijenhotel, vijver met schildpadden. 

Ook stonden er twee fietsjes in de heemtuin, een blauwe en een rode. Die 

waren van kabouters Ponk en Ponkie, zij waren aan het werk in de tuin. 

Onderweg moesten we allerlei opdrachten doen bijvoorbeeld een toren 

maken van boomstammetjes. 

Ook hebben we lekker fruit op, appel en banaan. 

We kregen nog zaadjes mee om zelf te planten. 

De vrijwilligers hebben ons goed rondgeleid in de tuin. 

We vonden het erg leuk en we hebben veel geleerd. 

 

Groetjes van alle kinderen uit groep 3b 



Groep 4a op bezoek bij de boerderij van Fam. 

Aarts 

Er waren heel veel koeien. 

De voerrobot vond ik cool! 

Het jongste kalfje vond ik heel leuk. 

Koeien likten aan mijn hant. 

Het stinkte in de stal. 

Er waren tractors waar we in mochten zitten. 

Er was een koe aan het springen. 

Er werd een koe gemolken. 

Er was heel veel melk. 

Ik vond het heel leuk!!  

Jens  

 

We hebben naar de koeien 

gekeken. 

De mama en papa van roos heben   

iets vertelt over de koeien. 

We heben naar het pasgeboren 

kalfje gekeken. 

En hij was heel schatig en heel lief. 

We heben een voerrobot gezien. 

En hij geeft voer aan de koeien. 

En een melkrobot die doet de  

koeien melken. 

We mogten de koeien aaien. 

En ik vond het heel leuk. 

Ik vond zelfs super leuk! 

 Femke 

We zijn naar de kalvestal geweest. 

Daarna gingen we naar de voerroobot. 

Als alereerst gingen we naar de melkroobot. 

Daarna gingen we naar de melkstal. 

Daarna gingen we naar een stal, 

daar was een kalfje gebooren. 

En toen mogte we het kalfje ajen. 

En daarna gingen we naar de melkbus. 

En iedereen ging toen in de melkbus kijken. 

En daarna gingen we wat drinken met een koekje. 

Roos 



Op een dag gingen we naar roos toe,  

op de boerderij kijken. Ze heben  

koeien. 

We zijn daar te voet naar toe  

geweest. 

Toen we er aan kwamen zagen we  

roos zwaaien. 

En de papa van roos liet een kalfje  

zien. 

Zij was heel schatig. Zij hat een  

naafelstreng. 

We hadden een koekje op. 

En toen gingen we weer trug.  

Amber 

 

 

Sushi  

In groep 5 hebben wij sushi gemaakt. Wil je weten hoe het moet?  

Hier staat het recept.                      

Nodig: bamboematje zeewier rijst zalm komkommer  

ei krab water mayonaise mes snijplank bord [je mag zelf bepalen wat je er op 

doet]  

 

hoe moet je het maken? 

Je pakt het bamboematje en leg er de 

zeewier er op.                                    

Je pakt de gekookte rijst die leg je er op .                                      

Pak wat je er op wild doen .     



En leg het er op .                                        

 Dan pak je de mayonaise en doe het er op . 

Je pakt een stukje van de bamboemat en je begint met rollen.  

Zorg dat het bamboematje er niet bij zit ander is het mislukt . 

Dan kan je ze gaan snijden . 

Zorg dat ze niet te dik zijn of te dun . 

Dan kan je gaan smullen. 

 

            

   

                

 


